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Hoe? Ontdek het
op onze open dag
14 april 16.00-18.00 uur



School Lyndensteyn is een zogenaamde mytyl- en tyltylschool. 

Dat betekent dat onze school toegankelijk is voor leerlingen met een lichamelijke

of meervoudige beperking. Ook geven we les aan leerlingen die langdurig ziek zijn 

of moeten revalideren. 

Kinderen een goede toekomst bieden. Dat vinden wij belangrijk. Bij School Lyndensteyn gaan we uit 

van de talenten en mogelijkheden van iedere leerling. Wij helpen onze leerlingen met de juiste tools 

om hun kwaliteiten en vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Dit doen we niet alleen. Dit kunnen we ook niet alleen. We werken samen met bijzondere partners. 

Partners als jij. Daarom willen wij jou graag kennis laten maken met onze school, docenten, 

leerlingen en faciliteiten. Ontdek op de open dag hoe wij samen het verschil kunnen maken voor 

leerlingen als Eeke. 

Ook benieuwd naar de verhalen van 

Suze, Simon Anne, Stan en Elisjah?

Kom langs op donderdag 14 april!

Aanmelden voor de open dag is niet nodig. 

Meer informatie en ons adres vind je op 

www.schoollyndensteyn.nl

Uitslapen op maandagochtend. Welke puber droomt er niet van? 

Eeke heeft mazzel, want speciaal voor haar hebben we een 

lesrooster op maat gemaakt. Eeke heeft namelijk een spierziekte 

waardoor ze goed op haar energie moet letten. Vandaar dat ze 

op maandagochtend het zwemmen overslaat en iets later begint. 

Iedere dag helpt onze verpleegkundige Eeke met airstacken. 

Daarbij krijgt ze lucht toegediend. Dit is goed voor haar 

longfunctie. Eeke is een fanatieke doorzetter die het onderste uit 

de kan wil halen. En met succes, want als vmbo TL-leerlinge volgt 

ze een aantal vakken inmiddels op havo-niveau. Petje af!


